In oktober, als de kocien weer op stal
staan, maakt de bevolking van Hemsedal
zich op voor de winter. Hout wordt
gehakt, ski’s worden tevoorschijn
gehaald, daarna is het wachten op de
eerste sneeuwvlokken. Hier in het
noorden is het een half jaar écht winter.
Noorwegen ligt op dezelfde breedte-
graad als Alaska en Siberié, allcen is

het klimaat minder extreem dankzij de
gunstige ligging aan de oceaan en de
warme Golfstroom. Maar koud wordt
het! Bij Scandinaviérs was Hemsedal

al een van de populairste wintersport-
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bestemmingen, nu wordt de plek ook bij
Nederlanders steeds geliefder. Het is een
prachtig, sneeuwzeker gebied waar van
november tot mei geskied kan worden.
De fijne poedersneeuw haalt de beste
skiér in je naar boven en maakt van de
dennenbomen, bergen en blokhutten
om je heen een magisch schouwspel. Er
zijn vijfuig afdalingen voor alle niveaus,
uitgebreide langlaufpistes, een snow-
boardpark en een parcours voor de
allerkleinsten. Ook zijn er veel off-piste
mogelijkheden. Bijzonder aan winter-
sport in het noorden is dat het een stuk

Zin in een optimaal wintergevoel? Noorwegen zal je
betoveren. Zeker in deze tijd, als de meren en watervallen
bevroren zijn en de ruige natuur bedekt wordt door een dik
pak sneeuw. at Home styliste Barbara Groen reisde naar
skigebied Hemsedal en kwam terug met een gezonde blos

én een schrift vol aantekeningen.
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rustiger is dan in de Alpen. Bij de ski-
liften gaat het er minder gejaagd aan

toe en de weidsheid van het gebied en
de pistes lijkt een goede invloed te heb-
ben op ieders humeur. Complete fami-
lies komen gezamenlijk de berg af met
baby’s in speciale sleetjes. Barbara: “Wie
een dagje wat anders wil, kan een husky-
of paardensledetocht maken, ijsklimmen
op bevroren watervallen, sneeuwschoen-
wandelen, ijsvissen of lekker onderuit-
zakken in de sauna. Wat heel leuk is: een
aantal pistes is 's avonds en zelfs 's nachts
verlicht, zodat je lekker door kunt >

STYLING: BARBARA GROEN; FOTOGRAFIE: DANA; TEKST: LOUEL DE JONG.
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# Husky-sledetocht

Duur 3 a4 uur, prijs NOK 800/
+€94,-), kinderen (6-14 jr) € 47,-.
Hemsedal Huskies, Eikrevegen
3560, 0047-320 550 30,
www.hemsedalhuskies.no

# Paarden-arresleetochten

en elandsafari’s

Via VVV Hemsedal,
0047-320550 30

= Hondensledetocht

Duur 3 a 4 uur, €99,-, kinderen
(6-14 jr) € 49,-, vooraf reserveren
via Buro Scandinavia of ter

plekke bij hotel Skarsnuten (zie
pagina 107).

# Sneeuwschoenwandelen
Route door de bergen, duur3a 4
uur. € 47,- p.p. exclusief liftpas
(niet geschikt voor kinderen
onder 8 jaar). Vooraf reserveren
bij Buro Scandinavia of ter
plekke bij hotel Skarsnuten (zie
pagina 107).

# Ski-school

In Hemsedal Alpin Lodge,
0047-320 553 90, online
boeken: www.skistar.com
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skién, alleen als het kouder is dan -15
graden Celsius gaat het niet door. Niet
alleen praktisch, die lampjes, ook heel
romantisch! Ben je meer een ochtend-
mens, dan kun je op sommige dagen al
om zeven uur de piste op.”

Op pad met auto

of trein(tje)

Hemsedal ligt in het hart van Noorwegen,
op 650 meter hoogte, tussen Oslo en
Bergen. Het dorp heeft een witte kerk
en wordt omringd door besneeuwde
toppen, bevroren watervallen, fjorden
en gletsjers. Let op: waarschuwings-
borden voor elanden staan niet voor niks
langs de weg. De kans dat je zo'n prach-
tig beest tegenkomt bestaat echt. Via het
VVV-kantoor worden ook elandsafari’s
georganiseerd. “Ik heb heel erg genoten
en mij verbaasd over de indrukwek-
kende, woeste natuur. Alles lag onder

een dik pak sneeuw, alsof iemand een
bus poedersuiker over de wereld had
leeg gestrooid. In het dorp zijn verschil-
lende leuke cafeetjes, restaurants en
winkels. Zo vind je in de hoofdstraat
Hemsen Interior, een mooie woonwinkel
met onder meer serviezen maar ook wol-
len, Noorse winterwanten.” Ook kun je
cen bezoek brengen aan de traditionele
bergboerderij Aalstveit om een indruk te
krijgen van het echte bergleven, de tra-
dities en folklore. De lunch wordt tijdens
deze halvedagtocht gegeten bij een zelf-
gemaak( vuurtje in het bos, dus warme
snowproof kleding verplicht! “Maar

ook gewoon een dagje rondrijden in de
omgeving is erg de moeite waard. Ga
bijvoorbeeld naar het Laerdal, drie-
entachtig kilometer ten westen van
Hemsedal. Via een prachtig besneeuwde
bergpas rijd je ernaartoe, onderweg
geniet je van betoverende uitzichten.
Laerdal is een romantisch dorpje >

Reizen
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“Wiiew antdekhing: cen blein

waar vooral in het laatste straatje zacht-
gekleurde, traditionele houten huizen
staan. Deze huizen zijn meer dan twee-
honderd jaar oud en beschermd stads-
gezicht. Op de hoek kom je Ellen Antikk
tegen, een antiekwinkeltje waar je je
ogen uitkijkt. Gebloemde serviezen,
geborduurde tafelkleden, zilveren bestek,
alles is even verfijnd.” Een andere
bijzondere dagtocht is een treinrit met
de Flamspoorbaan. Het treintje legt een
afstand van twintig kilometer af, van

het bergstation Myrdal naar Flam, cen
havenplaatsje aan een fjord, in het dal.
Het is een van de steilste trajecten ter
wereld, langs bevroren bergmeren,
houten huizen en steile afgronden.

Comfortabel logeren

Terug in Hemsedal zijn de houten
chalets Skarsnuten een warm welkom.
In elk gebouw bevinden zich vier tot zes
knusse appartementen met een comfor-
tabele zithoek, open haard en balkon
met buitenmeubels. “Door de hoge lig-
ging — op circa duizend meter, vlak bij
de piste — heb je een prachtig uitzicht
op de omgeving. Maar het haardvuur is
ook steeds weer inspirerend na een dag
in de koude buitenlucht! Ben je niet al
te rozig, dan kun je lekker eten in het
Skarsnuten Hotel. Het restaurant van
dit designhotel is gevestigd in een glazen
toren vanwaaruit je in de verte de lamp-
jes van de verlichte piste ziet.” Het is ook
de moeite waard hier overdag eens bin-
nen te lopen of’iets te drinken. De com-
binatie van ruw leisteen, hout en veel
glas geelt het gebouw een bijzondere
steer. Beneden in het dorp, aan de voet
van de piste, is vorige winter Hemsedal
Alpin Lodge geopend. Naast luxe appar-
tementen zijn hier onder meer een
restaurant, supermarkt, skiverhuur en
loungebar gevestigd. Het complex ligt
naast een kinderskiweide en ook binnen
is een speelruimte voor de kleinsten.
Kortom, Hemsedal is een verrassend

cn sneeuwzeker skioord voor het hele
gezin. Laat je niet ontmoedigen door
de Noren die — groot én klein - langs

je de berg afsuizen, zij zijn geboren bui-
tensporters. Wie weet speelt hun ruige



Reizen

: Shoppen # Eten Fossheim Hotel

Hemsen Interior Skarsnuten Hotel Hemsedal,

Ulsak, Hemsedal, 0047-320603 15,

3560 Hemsedal 0047-320617 00, www.fossheim.com
www.skarsnuten-

Ellen Antikk hotel.no Hemsedal Alpin

(yragata, Lodge

6887 Laerdal 0047-320 550 60

Vikingverleden nog een rol daarbij.
Maar of je nu actief bent op de piste, een
slec husky’s ment, je lunch eet bij een
kampvuur of in een ligstoel onder een
plaid lekker dagdroomt: overal is dat
schitterende, ruige witte landschap. Dat
je het gevoel geeft ver weg te zijn van de
drukke wereld, dichter bij die magische
poolcirkel dan je waarschijnlijk ooit bent
geweest. >



# Flamspoorbaan
Unieke treinrit van berg-
station Myrdal naar Flam
door een wild, ongerept
winterland.

0047-576 32100,
www.flamsbana.no

*# Bergboerderij Aalstveit

Krijg eenindruk van het
echte Noorse bergleven,

de tradities en folklore.
Excursie op donderdag;
reserveren bij VVV Hemsedal,
0047-320-606 20,
www.heimvegen.no

eland of rendier”
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